Zorg jij mee?

Opdrachten 1e en 2e leerjaar Bron: uitgeverij Averbode/Leeftocht

Deell Hopen is vertrouwen Gebed

De zon schijnt op mijn snoet.
Ik voel lentekriebels in mijn buik.
Bloemen groeien en bloeien.

Dank le wel God,
dat we hiervan mogen genieten,
Dank le wel voor al het nieuwe leven.

Bijbelverhaal: De gelijkenis van het mosterdzaadje
(vrij naar Mt. 24, 32 —Mc. 4, 30-32-Lc.13,18-19)

Lo

Jezus vertelde dit verhaal. Ooit was er een zaaier. Het zaadje begon te groeien ... en te groeien ...
De zaaier nam een heel klein zaadje en legde het
in de grond.

Het zaadje groeide uit tot zo'n grote boom, dat er vogels ..en hun nesten in de boom te maken.

uit de lucht kwamen om in zijn takken te rusten ...



ERVARINGEN EN BELEVINGEN
Activiteit 1: Wat ga jij zaaien?

Vooraf

Zorg voor een klein bloempotje per kind, per persoon in het gezin.
Plak een foto van het gezinslid op zijn of haar bloempotje,

of maak een tekening van ieder gezinslid en plak die op het
bloempotje.

Als er niet genoeg individuele bloempotjes zijn, kunt u ook

een grote bak of een emmer gebruiken.

Maak dan plantenlabels (met een stokje en een blaadje papier).

Activiteit

De kinderen mogen zaaien in hun potje. Dat kan tuinkers zijn,
een bloemenmix ...

Zorg samen voor de plantjes en laat die groeien.

Laat de kinderen ock in een extra bloempot zaaien.

TIP  Verzorg de plantjes elke dag. Stuur een foto van jouw plantje naar jufemilia@eenwarmhart.be .

Gebed

Lieve God,

Activiteit 2: Laat je me groeien?

Ik heb een neus om te ruiken,
ogen om te kijken,
handen om te voelen,

Vooraf voeten om op stap te gaan,
= = een mond om te proeven...
Zorg voor een plantenspuit of voor een gieter :

t hall ot belletie Zo kan ik de natuur volop ontdekken
ey een il It oo Jc n. en vol bewondering staan voor
Het kan natuurlijk ook met een beetje water. al het mooie om ons heen.

Dat is leuk als het mooi weer is. Amen.

Activiteit

Laat het kind of de kinderen in een bolletje op de grond zitten.

Geef het kind een beetje water (of laat het door andere kinderen doen).
Dit kan door hen met een beetje water te ‘benevelen’ of met een gieter
met een belletje in water te geven.

Zo kunnen de kinderen langzaam groter worden.

Het is leuk als de ouders, broers of zussen, ook meedoen.




Deell Hopen is uitkijken

Activiteit 1: Hopen is wensen!

De kinderen mogen hun droom,
hun wens op de hoopblaadjes tekenen

of in de droomballon bij Jezus.
Waar droom jij van?
Wat zou je graag willen doen?

Waar droom je van voor andere mensen?

Waar kijk jij naar uit?

Laat ook de andere mensen uit het gezin
hun dromen tekenen of schrijven.

Doe een wens !

Gebed

God,

We hopen dat we samen vlug
weer gewoon kunnen doen.
Dat we samen kunnen lachen,
samen kunnen delen,

samen handen kunnen geven,
samen kunnen knuffelen,
samen kunnen spelen ..

Wij hopen dat ...
(Laat iedereen vertellen.)

Help Je ons, God,
om nog even vol te houden?

Amen.




Activiteit 2: Hopen is volhouden - Ik reik je de hand ...

Maak een ketting van papieren poppetjes
die elkaar de hand reiken. Ik reik ju o
Stop zo mogelijk tijdens een wandeling )
een blaadje in de brievenbus van de buren.
Maak er een verbonden straat van.

ledereen die dat wil, kan de figuren versieren.
Hand in hand van op afstand gaan we ervoor!

hand —a

TIP Kopieer deze pagina en stop ze in de brievenbus bij je buren. Zo kunnen zij ook een vrienden-
ketting versieren en voor het raam hangen. Samen zijn we verbonden!
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